Alessandro ,,Alex”” Vitanuova - ontspoord en
gestoord raconteur - vertelt het verhaal van
ziin leven zoals hij en alleen hij het ziet.
Voortdurend zijn volwassen fantasieén
botvierend op zijn eigen kindergeest vertolkt
hij het verhaal van een jeugd waarvan het
eigenlijk nooit duidelijk wordt of hij die nu
wel of niet heeft geleefd. Wie kent Alex? Wie
is Alex? Wat is er waar van wat hij zegt!
Enkel hizelf zal de waarheid kennen, maar
deze nooit kunnen erkennen. Vast in een
gevoel en niet in staat om door te leven
komt zijn leven, of in ieder geval het begrip
dat hij ervan heeft, tot een noodlottig einde,
waarbij hij de grip op elke mogelijke vorm
van werkelijkheid lijkt te hebben verloren...
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